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Speuren met Chakir

Chakir: 
“Ik heb een sleutel gevonden! Misschien is het van die deur uit 
de krant waar dat nummer bij staat: 411.”

Naomi:
“Waar heb je de sleutel gevonden?”

Chakir:
“In een blauwe bak in het atelier met heel veel spullen van 
plastic. De sleutel is grijs en een beetje glimmerig en er staat 
cisa op. Ik denk dat het deur betekent.”

Naomi:
“We kunnen wel gaan kijken of ie past, dan loop ik 

mee met de microfoon”

Samen lopen we naar het schuine kleine deurtje onder de 
tribune. Chakir ontdekt een nieuwe sticker op het deurtje.

Chakir:
“Kijk! Er staat NEE geen moeilijke vragen, JA wel leuke 
verhalen. Dit is net als zo’n brievenbus.

Chakir kijkt of de sleutel past, maar helaas. Het deurtje gaat 
niet open. Dan vindt hij iets gouds op de grond naast het 

deurtje.

Chakir:
“Wacht eens! Dit is net als een sleutel gemaakt.”

Chakir probeert met een stukje van de gouden vorm het 
deurtje open te breken, maar ook dat lukt helaas niet.

 

Shout-out naar Groep 8
Tijdens de pauze had Naomi een interview met 
Hube uit groep 8. Zij vertelde dat groep 8 al heel 
veel samen heeft meegemaakt en dat ze nu heel erg 
hun best doen om aardig te zijn en respect te hebben 
voor alle andere klassen. Dus bij dezen een 
shout-out naar groep 8!

WAT VINDEN WE VAN.... 
kunst?

Leuk, maar ik snap het soms niet zo goed.

Leuk, want ................................................
...................................................................

Heel leuk, ik word later kunstenaar!

Stom, want je kan er niks mee.

Stom, want ..................................................

- kruis/vul aan wat jij vindt en stop het in de brievenbus - 

De Vindplaats Amsterdam

Weet jij iets over het deurtje? Laat het Naomi dan weten! 



Het Atelier Kunst Idee
Het kunstzinnige idee is dit keer een manier om een 
kunstwerk op te hangen, namelijk door het te laten 
zweven! Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een 
net gemaakt kunstwerk en een fohn. Blaas met de 
fohn het kunstwerk tegen de muur en tadaaa! Nooit 
meer onhandige spijkers of fotolijsten nodig.

De hele lange gang met de 
hele lange deuren 

Speelsessie

Volgende week maandag volgen we weer een 
spelregel in het atelier. Wat gebeurt er als we maar 1 
hand mogen gebruiken? Hoe kunnen we dan toch de 
kunst maken die we willen? Zet je naam op de lijst 
van het atelier als jij de oplossing weet en mee wil 
spelen!  Teken hier jouw geheime plek 

op school: 

Geheime Plekken op School

Na grondig onderzoek en hulp van verschillende 
leerlingen tijdens de pauze, volgt hier een eerste 
lijstje met geheime plekken op school. Ken jij deze 
plekken al? Niet aan de juffen of meesters 
vertellen, zo blijven ze geheim!  

Het witte kluisje aan de witte muur 
bij de wasbakken boven

Het kleine deurtje bij de boeken 
bij de kleuters


