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Een groot verstop doek
Ahmed uit groep 5-6, vertelde laatst over een goede 
verstopplek in zijn achtertuin. Daar staat een grote 
trampoline waar hij onder kan zitten. Als hij dan aan 
een touwtje trekt dat er hangt, valt er een doek 
helemaal rondom naar beneden. Dan ziet niemand 
hem dus meer! Dit deed ons denken aan een 
kunstwerk van de kunstenaar Zoro Feigl. Die maakt 
altijd hele grote kunstwerken die kunnen bewegen. 
Kijk hierboven maar naar het plaatje. Dat is een 
super groot doek dat rond kan draaien. Als hij stopt 
met draaien, hangt het doek dus weer omlaag. 
Hier zou zelfs een olifant zich onder kunnen 
verstoppen! 

De Vindplaats Amsterdam

Het Atelier Kunst Idee
Deze week zagen we allemaal kinderen iets voor 
de ramadan maken. Super leuk! Sushi gemaakt van 
klei, een gouden maan, en allerlei tekeningen en 
posters. Welk creatief idee heb jij om de ramadan te 
vieren?

Teken hier jouw idee om voor 
de ramadan te maken: 

Sushi van klei! >> 

Post van/voor 411

Heb jij deze briefjes al
gezien? Er staat op dat 
je een geheime plek 
moet tekenen en onder 
het deurtje bij 411 moet 
schuiven. Maar zo 
geheim is dat deurtje 
toch niet?  Iedereen kan 
het zien! Wat zal er met 
deze post gebeuren? 
Heb jij al wat onder het 
deurtje geschoven?



Interview met Isa

Naomi: Heb jij iets wat je graag wil delen, 
wat in de krant moet komen?

Isa: Ja…Eerst gingen wij met de NQ. Toen 
moesten we naar de doos, toen werd de NQ

 gesloopt en toen werd dit een beetje de 
school. Want vroeger hadden we geen 

activiteiten, en nu hebben we een atelier. 
Vroeger hadden we geen kantine en nu wel. 

Naomi: Dus er zijn allemaal leuke 
nieuwe dingen bijgekomen?

Isa: Ja.

Naomi: En ben je daar blij mee?

Isa: Super blij.

Naomi: En wat vind je dan het 
leukst om te doen op school?

Isa: Techniek. En Atelier vind 
ik ook super leuk.

Naomi: En wat voor dingen heb je 
hier allemaal al gemaakt?

Isa: Ik heb al een skateboard gemaakt. 
Een auto. Een vliegtuig. 

Oh, en een stadion!

Naomi: Wow zo veel al!? 
En waar zijn al deze dingen nu?

Isa: Een paar dingen heb ik meegenomen 
maar een paar dingen staan nog hier, 
zoals een cadeau voor mijn moeder. 

Die moet ik nog afmaken. 

Naomi: Dat is lief. Wat is het cadeau 
dat je nog moet afmaken?

Isa: Een foto. Een foto van mijn broertje 
in een soort….eh….ik ben die naam 

even vergeten.

Naomi: Om een foto in te doen? Een fotolijst?

Isa: Ja! 

Naomi: En wat ga je doen als het af is?

Isa: Dan ga ik wachten tot het suikerfeest is 
en ga ik het hele pakket mee naar huis nemen 

en aan mijn moeder en broertje geven.  

WAT VINDEN WE VAN.... 
het schoolgebouw?

Leuk, maar wel een beetje leeg.

Leuk, want ................................................
...................................................................

Heel leuk, ik kan er hard doorheen rennen!

Stom, want alles is grijs en groen.

Stom, want ..................................................

- kruis/vul aan wat jij vindt en stop het in de brievenbus van het Atelier- 

@gastatelier.de.vindplaats
Wist je dat het Atelier ook een Instagram 
pagina heeft? Deze heet gastatelier.de.vindplaats.
Op deze pagina delen we allemaal foto’s van dingen 
die in het atelier gebeuren of gemaakt worden. 
Neem vooral eens een kijkje! 


